7.0 ligt het meisje met zichzelf te worstelen. Ze zucht diep en
denkt dat ze gek wordt. Zo gaat dat als je liefdesles krijgt. L
maar woelen en maar draaien in bed. Aldus beloont de Godin
van de Liefde haar volgelingen. Het meisje heeft haar deel ge-
kregen en dat zal zij de rest van haar leven weten! _

Vreselijk vond ze het dat Ferguut van dit alles niets wist. Ze
zou beter tegen deze kwelling opgewassen zijn als ook de ridder’
zijn deel zou hebben. Daarom had ze het des te zwaarder. Uit~
eindelijk besloot ze op te staan en naar Ferguut te gaan, die ab-
<oluut niet aan haar denkt en echt niet weet dat zij verliefd op:
hem is.

Ze trok een zijden hemd aan en daaroverheen een hermelij-
nen mantel. Zonder geluid te maken is zij voetje voor voetje —z€e
moest er niet aan denken dat iemand haar zou horen—naar zijn
kamer geslopen, opende de deur en liep naar het bed. Ze zag dat
Ferguut sliep...”

Lang stond zij daar in gedachten: ‘In hemelsnaam,’ zel ze,
‘wat moet ik tegen die ridder zeggen als hij wakker wordt?’ |

Ze stond op het punt terug naar haar eigen bed te gaan toen
de Godin van de Liefde haar overreedde om de ridder zachtjes
wakker te maken en haar hart uit te storten.

Galiéne bleef te bang om het de ridder te vertellen.”

De Godin van de Liefde ging haar wederom opjagen en |
drong erop aan haar gevoelens en gemoedstoestand aan de rid-
der kenbaar te maken: zelfs de grootste botterik zou medelijden
krijgen met de pijn die zij leed! __

Ze wrong haar handen 1n grote rouw, weende en zuchtte
diep, want het leek haar een enorme blamage. Ze tastte met haar
hand over zijn borst waar zijn hart zat.
Ferguut schrok wakker en vond Galiéne knielend voor zich, tra- -
nen met tuiten huilend. Hij greep haar beet en zei: ‘Jonkvrouw,
u bent gevangen!” Zeg mij, wat zoekt u hier?’ |

-

Galiéne sprak: ‘Tk ben naar u gekomen, mijn lief, omdat mijn
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liefdle voor u miy gevangen houdt. Als u mij niet troost dan zal ik
sterven. Mijn liefde voor u doet mij veel pijn. Ik heb mijn hart
cerloren, dat naar u is toegegaan. Waar is mijn hart, lief? Zeg me
wint het is, lieverd. Geef me mijn hart terug, alstublieft!’

|'erguut sprak: ‘Houdt u mij voor de gek, waﬁwiﬁﬁﬂw Tk heb
w hart nooit gezien. Het1s hier niet geweest! Maar ik zeg u, &m
| het had dan gaf ik het u niet terug. Maar ik heb het echt miet
gezien. Maak datu wegkomt, jonkvrouw!’ i

‘Ach heer ridder, zeg dat nooit meer! U hebt E_E.rmﬁ wel
depelijk, al hebtuer niet naar omgekeken. U doet mij pyn &cem
iil| weg te sturen. Mijn hart is altijd tot uw dienst. En met mij
i b doen wat u wilt. 7 onder u zal ik nooit meer mﬂswfm Zijn.
[ 1oor u voel ik mij zo ellendig. U beschikt over mijn leven en

min dood...”

|'ynGuuT sprak yriendelijk: ‘Jonkvrouw, ik heb hele andere
dinppen aan mijn hoofd dan dat soort zaken. Tk heb een tweege-
et op mij genomen, waar 'k niet onderuit kan. Maar, jonk-
Ctouw, als ik aan het langste eind trek dan zal ik terugkeren, en
{41 mag u mij in de liefde onderwijzen. Dan zult u over mijn
lie{dle kunnen beschikken en God weet, over alles wat verder 1n
i1ifn macht ligt. Maar ik bid u dat u mij uitstel verleent totdat 1k
et de Ridder van de Zwarte Rots gesproken heb, wat daarvan
1ok moge komen. Zelfs een keizerin zou ik mijn liefde weigeren

i ik niet eerst met Gods goedvinden de Ridder overwonnen
Lieb!’

“Jy dit antwoord is het meisje terug naar haar bed gegaan. Ze
Juclde zich doodongelukkig en schaamde zich diep dat ze m.n
(ongeman haar liefde verklaard had, en dat hij %n. haar gewel-
yerd had. Het spijt haar dat ze leeft. Ze vond het intens slecht
Jun zichzelf dat ze deze misstap had gezet. Ze zou, zei ze het ene
moment, zichzelf van kant maken, om zo haar verdriet kwijt te
ruken. Het andere moment sei ze dat in haar familie nog nooit

De overnachiing op kasteel Idel 1473-1526 35




